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In het ritme van het leven
Loopt niet alles in de maat

Er zijn tijden van beweging

En soms voelt het of je stilstaat

Tel je keurig al je passen

Of tol je in het rond

Lijkt het even of je zweeft

Of sta je nuchter op de grond

Tuurlijk mag je dansen

Leer overal te dansen

Dwars door al je zorgen heen
Dans! Want morgen zit vol kansen

In een wereld vol geluiden

Kies jij je eigen melodie

Soms ga je fluitend door de dagen
Bruis je van de inspiratie

Soms kun je alleen zwijgen

En word je telkens overstemd
Vind dan je ritme in de stilte
Hoor de heartbeat in Gods stem

Oh tuurlijk mag je dansen

Leer overal te dansen

Dwars door al je zorgen heen
Dans! Want morgen zit vol kansen

Laat het los
Niets is te groot voor God

Tuurlijk mag je dansen
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